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Van een kaartje voor een sister naar de kern. 

“Ik heb de kaarten van Maria Magdalena voor mijn neus, interesse?” 
Zo gaat dat regelmaƟg over en weer met een dierbare sister. We hebben allebei best een 
aantal orakelkaarten en vinden het heerlijk om elkaar even een hart onder de riem te steken 
door een kaartje voor elkaar te trekken. Het is een manier van verbinden met elkaar. En ook 
verbinden met onze kern. Het is alƟjd een heerlijk moment. Zo ook vanavond voordat ik 
begin met schrijven. 

Zo voel ik vanavond dat ik wel zin heb om te schrijven. En al kan ik honderd dingen bedenken 
waarover ik zou moeten schrijven van mijn hoofd, omdat ik vind dat jullie daarvan op de 
hoogte gehouden mogen worden, heb ik helemaal geen zin in een ‘zo-hoort-het-update’. Ik 
wil gewoon schrijven vanuit m’n hart, met wat er nu in mij is. Misschien doe ik straks nog wel 
even puntgewijs een updatje van ‘wat hoort’. Als ik daar zin in heb. 

De kaart die ik trok voor mijn sister was ‘Kleine kinderen’, die gaat over expressie geven aan 
wat je voelt op een spontane manier, zonder te overdenken. Gewoon laten zien wat er in je 
leeŌ zonder er doekjes om te winden, en dan ook nog eens op zo veel mogelijk verschillende 
manieren. 

Opmerkelijk dat ik dit schrijf... Als ik schrijf, stel ik me open voor alle verbindingen die ik voel. 
Nu vind ik het dus retefascinerend dat ik schrijf over een sister en expressie geven aan je 
binnenwereld. Dat gaat onder andere over jezelf zichtbaarheid geven zonder verwachƟngen 
van anderen. En mocht dat nou net een thema zijn dat in m’n priesteressentribe heel erg 
leeŌ. 

Sisterhood is op dit moment een groot thema bij me. Er wordt veel geraakt in mij als het gaat 
om steun geven en ontvangen van sisters. En ik zie het bij meer mensen om me heen. Hoe 
geef je onvoorwaardelijke steun vanuit je hart? Ik worstel er ook mee… Je kan alleen steun 
bieden aan wat je ziet en/of voelt. Maar wanneer is het steunen en aanmoedigen waardoor 
je een ander bekrachƟgt, en wanneer help je iemand terwijl je diegene haar kracht 
ondermijnt? Het is een grijs gebied. En wanneer er een hulpvraag is, is het ook nog best 
lasƟg om daar op een juiste manier gehoor aan te geven, omdat je alƟjd vanuit je eigen 
perspecƟef reageert. 

En dan zie ik veel gebeuren dat we uitgenodigd worden om naar de kern te keren. En in een 
kleine kring zichtbaar te zijn. En vanuit daar als een olievlek het voorbeeld te leven van jouw 
hoogste ideaal. 

Nou, we zijn weer een aardig eind op weg met gewoon maar schrijven wat er door me heen 
gaat. Het voelt weer als een warboel. Maar ik weet dat dat vaker zo voelt en uiteindelijk voel 
ik wel dat alles samenkomt, dus ik ga door. 
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Ja, want ik voel dus dat het echt hoog Ɵjd is om voor het ideaal te gaan. En het voelt soms 
echt alsof je schreeuwt in de leegte om zichtbaarheid aan jezelf te geven. En dan ben ik dus 
enorm geneigd in de fuck-it-houding terecht te komen en alles uit te roeien met de gedachte: 
zoek het allemaal maar uit. Maar dat is niet heel handig, daarmee bereik je eenzaamheid. En 
mocht dat nou net hetgeen zijn waarvan ik voel dat dat verleden Ɵjd is. 

Samen is het nu. Samen, autonoom verbonden. Geen symbiose, maar autonoom, authenƟek 
verbonden. Dus een soort van alleen samen. En dat is best zoeken in een maatschappij 
waarin we gewend zijn dingen van elkaar over te nemen en ervan uit te gaan dat een ander 
iets voor je doet omdat het hoort. Want ja... wat hoort nou eigenlijk? 

En nu loop ik vast… ik pak er wel weer even een kaartje bij, voor mezelf. Ook interessant 
trouwens is dat Rock nu dus ook onrusƟg wordt. We zijn zo nauw verbonden dat wanneer ik 
schrijf en vastloop, hij me er even uithaalt en me een nieuwe start geeŌ. 

Er zijn ook zo veel dingen waar ik over wil schrijven… Ik denk dat de kern van dit verhaal is 
dat wanneer je je binnencirkel in orde, in harmonie, beter gezegd, hebt, de golven naar 
buiten kunnen stromen. Is de binnencirkel uit harmonie, dan is daarbuiten ook disbalans. 

Dus, van klein naar groot. Zo heb ik nu eerst in mijn relaƟe en mijn gezin harmonie in te 
brengen. Dit hebben we met elkaar te doen, en dan kan ik verder naar buiten. En dat vergt 
best wat moed, want voor Oracle Priestess heb ik conƟnu inspiraƟe en de resultaten, om het 
zo te benoemen, blijven uit. Maar ik ben een creator en wil dingen maken en creëren, dus 
waar ik inspiraƟe heb, wil ik aan de slag. 

En een van de beginnetjes daarvoor is hulp zoeken voor drie ochtenden in de week. Iemand 
die er voor Rock is en mij hier en daar kan helpen in het huishouden. En dat roert nogal wat 
in mij, want ik heb een visie op het leven, op hoe ik vind dat Rock begeleid mag worden in 
het opgroeien. Op hoe ik vind dat ik als moeder wil zijn. En dat past allemaal niet in één. Ik 
kan niet de moeder zijn die ik wil zijn als ik geen ruimte heb voor mijn andere zielsmissie 
waarin ik andere mensen wil ondersteunen in hun transformaƟeproces. En vice versa. En ik 
kan niet de partner voor mijn lief zijn die ik wil zijn als ik niet de dingen kan doen waar ik blij 
van word. Ik vind het zooo stom dat ik het niet allemaal tegelijk kan! Het betekent dat ik mag 
gaan uitreiken, en dat vind ik interessant ingewikkeld. 

En dan komt mijn kaart ineens aan de orde: ‘Het oordeel’. Die gaat over de weerspiegeling 
van je binnenwereld in de buitenwereld. Van jezelf houden en jezelf accepteren zoals je bent. 
Alles met een reden. Keuzes maken vanuit je kracht en vanuit overvloed. Voelen dat je het 
waard bent om jezelf te zien zoals je nu bent in het aardse bestaan, en je herinneren wie je 
bent in je kern en dat in harmonie brengen. 

Dus. Bij deze nodig ik de persoon uit die ons aanvult en ruimte kan bieden aan mij om mijn 
zielsmissie als orakel te leven. Die Rock aanvult in zijn behoeŌes van elk moment en die ons 
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kan aanvullen in het af en toe ondersteunen in het huishouden. Iemand die dit met liefde 
doet en met plezier, die de waarde ervan inziet dat we met elkaar zowel diegene als wij als 
gezin kunnen aanvullen. Het meest ideaal is dat we ons allen vrij voelen om aan te geven 
welke inspiraƟe en behoeŌes er zijn. En als je Ɵjd nodig hebt om te cocoonen, dat dat ook 
gezegd kan worden en wanneer mogelijk gehoor aan gegeven kan worden. Gewoon dat we 
allemaal kunnen ervaren wat we nodig hebben. Vanuit vertrouwen, vanuit overvloed. 

En zo nodig ik ook de ruimte uit die Rik en ik nodig hebben om te verbinden met elkaar. 
Zodat we elkaar weer kunnen vinden in het midden van de snede, zodat we de taal van deze 
nieuwe fase gaan spreken en begrijpen. 

En zo ontstaat er harmonie in mij en mijn gezin, en spreidt zich dat verder uit naar buiten. 

Did it make any sense to you? 
Naja, ik hoop gewoon dat mijn proces jou kan inspireren. 

Veel liefs. 

 

En dan nog even de puntjes van wat er zich allemaal heeŌ afgespeeld en afspeelt bij Oracle 
Priestess: 

 De Kickstarter voor The Magic of Life Oracle is helaas niet behaald. Wederom keiveel 
geleerd, mooi materiaal gecreëerd dat ik nog kan gebruiken voor andere doeleinden. 
Ook enorm pijnlijk om te ervaren dat het nog niet de manier en/of Ɵjd is om dit 
product de wereld in te brengen. 

 Mijn schoonmoeder overleed halverwege de Kickstarter. Dat veranderde alles: in de 
energie van de Kickstarter, in ons leven, in mij. Een bijzondere overgang is gaande met 
veel inspiraƟe voor nieuwe oude dingen. Terug naar de kern. Dus mijn orakel-aanbod 
gaat helder op de website komen en zichtbaarheid krijgen. Van daaruit gaan we weer 
verder. 

 Maandagmiddag, dinsdagmiddag en donderdagmiddag komt er ruimte om een 
orakelsessie in te plannen. Ik gok dat vanaf oktober alles helder online staat, maar nu 
zijn er zeker ook mogelijkheden. Daar kun je naar vragen. 

 Er is een fantasƟsche zomerspecial geweest van de Godinnentempel en we kijken 
ernaar uit om te voelen wanneer we de volgende tempelmomenten kunnen plannen. 
Dit is voor Erika en mij echt een oefening in overgave aan de energie van de tempel 
en een passie die we mogen volgen. Zolang we geen inspiraƟe-impulsen hebben, 
wachten we af. Dat is best uitdagend! 
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 De pagina van de Sisterhood-pilaar wacht een kleine transformaƟe. Het heeŌ nog 
even Ɵjd nodig om volledig te ontplooien, dus ik wil de kern helder neerzeƩen, 
gewoon in de rauwe, pure vorm waar ze nu is. 

 Ja, ik ga mijn orakel-aanbod dus helder neerzeƩen. 

 De nieuwsupdate-pagina ondergaat ook een transformaƟe, want ‘nieuwsupdate’ legt 
bij mij de druk dat ik het nieuws binnen Oracle Priestess moet delen. Terwijl mijn 
passie bij het schrijven ligt. Dus langzaam gaat dat ook meer naar de kern van wat ik 
wil uitdragen. 

 En The Magic of Life Oracle? Die gaat komen. Hoe dan ook. Er gaan nu prille ideeën 
door me heen over hoe dat aan te vliegen. Blijkbaar is crowdfunding niet de weg, dan 
een andere weg. Ik heb ideeën, en die hebben nog even Ɵjd nodig. Als magiepartner 
ben je meteen op de hoogte, maar wees niet bang: je komt er via andere wegen ook 
wel achter. 

 Oh, en de laatste! Ik ga er langzaam naartoe werken dat je mij alleen via mijn website 
kan volgen, want ik ben social media zo zat. Het slurpt energie en brengt vooral heel 
veel ruis op de lijn. Echter is dat echt een hoofdkraker, dus hier gaat nog wel even Ɵjd 
overheen. Of, dat mag ook, de manier waarop het energie geeŌ mag naar me toe 
komen. 

 


