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Nagenieten van een magische dag. 

Wat een feestje vandaag. Drie weken terug zat ik bij een van de eigenaressen van The 
Goddess Rock Temple in Nijmegen aan tafel om de jaarplanning te maken voor “Een kaartje 
leggen bij Rozemarijn”. Eén keer per maand, op vrijdagochtend, kunnen mensen vrij inlopen 
en bij me aan tafel komen ziƩen om gewoon even een kaartje te leggen. Lekker 
laagdrempelig, gewoon leuk. 

De intenƟe was voor mij heel helder: mensen kunnen mij en mijn werkwijze leren kennen en, 
ja, eigenlijk inderdaad ook, het plezier ervaren van transformaƟe. Maar dat is op een diepere 
laag. Maingoal: simpel, leuk, speels kennismaken. 

Vandaag was de eerste dag. De ochtend begon bijzonder: ik werd vrij emoƟoneel wakker. Rik 
vond me zenuwachƟg, zelf voelde ik dat helemaal niet zo, ik was vooral snel emoƟoneel. 
Toen ik uithuilde bij Rik (we belden), en zei dat ik eigenlijk alleen maar een knuffel wilde, 
stond Rock ineens voor me: “Mama, ik heb wel een knuffel voor je.” 
Het ontroert me zó. Die open blik, die oprechtheid, wauw. Wat een fijne knuffel mocht ik 
ontvangen. 

Toen dat gezakt was pakte ik mijn spullen om de deur uit te stappen en bedacht me op het 
laatste moment dat ik de beschrijving van The Magic of Life Oracle was vergeten. Dus die 
pakte ik nog snel van mijn altaar en daar ging ik. Op de fiets, met heerlijke muziek. Onderweg 
belde ik ook nog even de drukker om een afspraak te maken voor het orakelset, daar werd ik 
helemaal blij van. 

Wanneer ik bijna de binnenstad inrijd, sta ik sƟl bij een stoplicht. Naast me staat een 
mevrouw en het schiet door me heen dat ik haar straks nog wel zie. Zonder er verder 
aandacht aan te geven, begint de magie zich al te ontvouwen. 

Ik kom aan bij The Goddess Rock Temple en word zó warm ontvangen. Sisterhood; I love it. 
We zijn allemaal precies goed zoals we in het moment zijn. Ik help even mee opruimen en 
richt langzaam de kop van de tafel van de theetempel in tot mijn werkplek van vandaag. Daar 
aan de kop van de tafel zit ik helemaal op mijn plek, lekker in het zicht, volledig in mijn 
kracht. 

Er was een klein moment waarop ik dacht: ‘nee, dit leg ik toch niet voorop tafel, daar 
snappen mensen niks van’. Maar ik herinnerde mezelf eraan mijn impulsen te volgen en 
legde het wel neer. En zo stond mijn krachtveld. 

Langzaam beginnen de klanten binnen te druppelen. En drie keer raden wie er als eerste 
voor mijn neus staat om aan te schuiven… juist ja: de vrouw van het stoplicht! 
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Oh my god, hoe fantasƟsch. Ik was helemaal lyrisch. Ze kwam ziƩen en we hadden een 
prachƟge legging. En terwijl het eigenlijk niet mijn intenƟe was, heb ik vandaag zó fijn met 
The Magic of Life Oracle kunnen werken. Met het kompas en de rozenkwarts symbolen kan 
er prachƟg magisch energeƟsch opstellingenwerk plaatsvinden en dat gebeurde ook. In 
ongeveer twinƟg minuten stond deze vrouw weer op, na een diepe transformaƟe in korte 
Ɵjd. 

Het ging snel, makkelijk en afgestemd. Op een gegeven moment vroeg ik zelfs of ze me bij 
kon houden. Ik dacht even dat ík zo enthousiast was dat ik erdoorheen vloog. Maar nee, ze 
was er helemaal bij. Wat een feest. 

De vrouw die volgde gaf me een fantasƟsche spiegel van een deel in mezelf waar ik ook in 
kan schieten en dat ik niet per se heel mooi vind: het stronteigenwijze ik-kan-het-zelf-wel-ik-
heb-jou-niet-nodig-stuk. Ze sloot af met de opmerking dat ze misschien niet zo’n geschikte 
klant was. Ik was zo overdonderd dat ik zei dat ik het juist heel interessant vond, en dat was 
het ook. Want wat is geschikt of niet geschikt? 

En ook hier gebeurde iets magisch: terwijl ze bij me zat, keek ik achterom en viel mijn oog op 
een bepaald orakeldek in de winkel. En drie keer raden welk dek zij even later kocht… 

Ik ben nog steeds in verbijstering over deze momenten, want we zijn er nog niet. Even later 
zit ik in een prachƟg gesprek met een van de eigenaressen, en telkens kijk ik naar de ingang. 
Ik zie steeds opnieuw een vrouw met een wiƩe jas binnenstappen, zeker twinƟg keer. En nog 
geen Ɵen minuten later stapt er een collega van The Goddess Rock Temple binnen… in een 
wiƩe jas. 
“Ah, daar is ze,” zei ik. Met in gedachten een open mond van verbazing. 

En nóg iets: dat boekje dat ik uit de vensterbank had gepakt, bleek niet het handboekje van 
The Magic of Life Oracle te zijn, maar het boekje met de hardcopy kaarten. Ik moet er nog 
steeds hardop om lachen. Ik mocht blijkbaar volledig in overgave. En natuurlijk ging dat goed: 
ik ken de kaarten en symbolen van binnen en van buiten. 

Wat heb ik genoten. 

Wat in principe mijn laatste klant zou zijn, was iemand die ik al langer spreek in de winkel. Ze 
had het set al vaker gezien en wilde ook graag aanschuiven. We hadden een prachƟge 
legging waarin zichtbaar werd dat gronding ook in sprookjes te vinden is en dat zichtbaar 
worden met zoveel aards plezier mag gaan. We legden de stenen en kaarten zo op het 
kompas dat er weer stroming kwam in haar energeƟsche systeem, zodat zichtbaar worden 
haar niet meer hoeŌ te beknellen. 
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Ze gaf me zulke mooie feedback: “Ik vind wel dat je 
het set echt ervaren moet hebben.” En dat bevesƟgde 
zó mooi mijn intenƟe om presentaƟe-workshops te 
gaan geven met The Magic of Life Oracle op fesƟvals, 
in The Goddess Rock Temple, en misschien zelfs privé 
met groepen vrienden bijvoorbeeld. Een moment van 
een uur tot anderhalf uur waarin ik het orakel laat 
zien, mijn verhaal deel en waarin je het zelf kunt 
ervaren. Want erover vertellen is één ding, maar 
voelen maakt het verschil. 

En toen… het grote cadeautje. Ik wilde opruimen, 
maar dacht: ‘laat ik nog even wachten’. Ik liep een 
rondje, rommelde wat, en ineens stond er een vrouw 
voor me die vroeg wat ik aan het doen was. Ze 
vertelde dat ze één kaartendeck had, maar dat had 
haar niets meer te vertellen. Ik nodigde haar uit aan 
tafel en die uitnodiging nam ze aan; ‘’dit is geen 
toeval, ik kom ziƩen’’ zei ze. 

Wat ik daarna mocht meemaken was zo bijzonder. Ze voelde zich veilig genoeg om zich te 
openen voor voelen. Voor het eerst in lange Ɵjd kon ze weer voelen. Ik krijg er nu nog tranen 
van. Wat een eer om daar getuige van te mogen zijn. 

Wat zijn we toch krachƟge, prachƟge wezens, wij mensen. 
Het leven is echt leuk. 

Zo was de aŌrap van een jaar waarin ik elke maand aan de theetafel zit bij The Goddess Rock 
Temple een enorm succes. Tussen de sessies door had ik precies genoeg Ɵjd om de energie 
op te ruimen en voor mezelf te zorgen, en dan stond de volgende alweer voor mijn neus. 
Wauw. Dit voelt zo goed, zo krachƟg, zo leuk. 

Kom je ook een keer langs? Dat lijkt me heerlijk. Op de website vind je meer informaƟe en 
data’s via de homepage bij “Een kaartje leggen bij Rozemarijn” en in het menu onder 
“Orakelsessies Nijmegen”. 

Wat heerlijk om dit te schrijven. Ik zit zó na te genieten. Stuk voor stuk zo mooi. Er kan zó 
veel gebeuren in twinƟg minuten. Ik vind het fantasƟsch. 

En dan thuiskomen na zo’n ochtend, bij de mensen van wie ik zoveel houd, de armen van 
Rock om mijn nek, de liefdevolle kus van Rik. Het is echt heerlijk. 
Ik voel me gezegend. 


